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Zegen over je huis
Arie van der Stoep

We lezen de Bijbel om een heleboel redenen. Bijvoorbeeld omdat God ons daarin dingen leert,
om gesterkt te worden in ons geloof of om antwoorden te vinden. En, niet te vergeten, om God
erin te ontmoeten. Er is nog een reden!

De Bijbel geeft namelijk inzicht in de achtergronden van dingen die zich afspelen om ons heen of in
ons eigen leven. Inzicht dus in geestelijke waarheden, die er de verklaring van zijn. Het kennen daarvan
helpt ons om keuzes te maken of te weten hoe we kunnen reageren.

Een weg van duisternis
Een bijbelboek dat veel inzichten geeft, is het boek Spreuken. Het zegt bijvoorbeeld:

Smeed geen kwaad tegen uw naaste, terwijl hij in goed vertrouwen met u verkeert. Twist niet met iemand
zonder oorzaak, indien hij u geen kwaad heeft gedaan (1). 'Nogal logisch,” denken we, ‘dat doe je als
christen niet!” Maar dit dan:

Wees niet afgunstig op een man van geweld en verkies geen enkele van zijn wegen - doe niet dezelfde
dingen (2). Soms zou je iemand wel eens met gelijke munt willen betalen, als iemand maar doorgaat
met je kwaad te doen. Maar God waarschuwt: dit kan je op een weg van duisternis brengen, een weg
die vloek brengt en je leven afbreekt.

Want, zegt Spreuken, de Heer verafschuwt de verkeerde, de ‘goddeloze’ (3). Om het kwaad in zijn hart en
zijn daden. Zijn weg voert hem naar het oordeel. Daarom houden we ons verre van zijn weg en zijn
doen. ‘Omdat,’ zegt Spreuken: de vloek van de Heer is in het huis van de goddeloze, ... (4).

Een grote, persoonlijke zegen

Wat halen we dus over ons heen, over ons leven, over ons huis, de plek waar we wonen: vloek of
zegen? Want God heeft ook nog een andere boodschap voor ons: Hij verlangt ernaar ons te zegenen!
(5) Spreuken zegt: ... de woning van de rechtvaardigen (= zij die Gods weg gaan) zegent Hij (6).

Daarom hield Mozes de Israélieten voor: De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel
worden, indien jullie luisteren naar de stem van de Heer, jullie God. En dan somt hij rijen van zegeningen
op over het wonen, werken en leven van de Israélieten (7).

Het luisteren naar God, gehoorzaamheid en het gaan van zijn weg brengen zegen over ons huis en ons
leven. Voor wie zo, met heel zijn hart, het leven uit God leeft, heeft Hij nég een grote, persoonlijke
zegen: Met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om! (8) Die zegen willen we niet missen!

Uit de Bijbel:

(1) Spreuken 3:29-30.
Smeed geen kwaad tegen uw naaste, terwijl hij in goed vertrouwen met u verkeert. Twist niet met iemand
zonder oorzaak, indien hij u geen kwaad heeft gedaan.



(2) Spreuken 3:31.
Wees niet afgunstig op een man van geweld en verkies geen enkele van zijn wegen.

(3) Spreuken 3:32a.
Want de Heer verafschuwt de verkeerde.

(4) Spreuken 3:33a.
De vloek van de Heer is in het huis van de goddeloze.

(5) Jesaja 30:18.
Daarom verlangt de Heer ernaar u genadig te zijn, ...

(6) Spreuken 3:33b.
... de woning van de rechtvaardigen zegent Hij.

(7) Deuteronomium 28:2.
De volgende zegeningen zullen alle over jullie komen en jullie deel worden, indien jullie luisteren naar de
stem van de Heer, jullie God (en lees dan beslist eens verderl!).

(8) Spreuken 3:32b.
... met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.
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